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De vorige Kerk in Uitvoering is aan het begin van het coronatijdperk bij u
bezorgd. Inmiddels zijn we een half jaar verder en hadden we toen niet
kunnen bedenken wat een impact deze tijd op iedereen zou gaan hebben;
niet alleen op de mens, maar ook op de hele samenleving en over de hele
wereld. Onvoorstelbaar.

Wanneer je 100 mensen zou vragen naar hun ervaringen, zou je
waarschijnlijk 100 verschillende verhalen horen. ledereen beleeft deze
periode op zijn of haar eigen wijze en heeft zijn eigen ervaringen in deze
periode. En dat mag. De afgelopen periode zijn er weinig fysieke
contacten geweest, maar via vele ander kanalen heeft onze
kerkgemeenschap toch de verbondenheid met elkaar gezocht.
Onvoorstelbaar.

De komende maanden, wanneer de dagen gaan korten en we gaan
toeleven naar de donkere wintermaanden, is het buitenleven van de
afgelopen maanden voorbij. Tijdens dit buitenleven konden we makkelijk
een praatje maken met elkaar op 1,5 meter afstand, maar dat zal de
komende tijd lastiger worden. Gelukkig staan er weer een aantal
activiteiten gepland en dankzij de prachtige grote nieuwe achterzaal kan
dat doorgaan. Onvoorstelbaar.

We gaan weer toeleven naar de herfst en de winter. Ik houd van de
prachtige herfstkleuren en hoop elk jaar weer op een witte winter met een
dik pak sneeuw en een dikke laag ijs om de schaatsen weer onder te
kunnen binden. Dit laatste lijkt ook onvoorstelbaar.

Ik wens u weer veel leesplezier met de voor u liggende Kerk in Uitvoering.

Arjanne Nooitgedagt



Van de predikant

Is het Oude Testament krankjorum?

Onlangs las ik dat “Slimste mens” jurylid Maarten van Rossum had gezegd
het Oude Testament krankjorum te vinden. Niet zo’n slimme opmerking
voor een jurylid van “De slimste mens”. Je hebt dan de Bijbel en in dit
geval het Oude Testament niet goed gelezen en al helemaal niet goed
begrepen. Toegegeven er staan zo op het eerste gezicht vreemde
verhalen en bijzondere gebeurtenissen in het Oude Testament, maar al
deze verhalen en gebeurtenissen gaan over de mens. Ze beschrijven het
leven van een mens en wat zich daarin kan voordoen. Het zijn verhalen
over keuzes die mensen maken en over hoe mensen met elkaar omgaan.
Ofwel over hoe het leven (vaak) is en hoe het leven kan zijn.

Wat de wetten en voorschriften betreft, die voor ons vaak ook vreemd en
onbegrijpelijk lijken, die gaan erover hoe we als mensen het beste met
elkaar moeten samenleven in vrijheid en vrede. Met respect voor ieder
mens.

Het verhaal van de Bijbel is ontstaan omdat men ging geloven in een vrije
wil. Dat is het geloof dat we kunnen kiezen en dat niet alles vastligt, dat er
verandering mogelijk is en dat morgen beter kan zijn dan vandaag.
Daarom wordt er in zoveel Bijbelverhalen uitgekeken en gesproken over
een nieuwe toekomst. In de verhalen en de geboden van de Thora wordt
al uitgekeken naar een leven in een betere tijd. Naar een beter leven voor
het volk Israél en voor de hele wereld. Ook de verhalen in het Nieuwe
Testament zien uit naar een nieuwe wereld, die koninkrijk van God wordt
genoemd. Het zijn verhalen die spreken over geloof in levenskracht en die
kracht van God noemen.

Wanneer Mozes door God wordt geroepen om het volk Israél te redden
uit de slavernij in Egypte, dan vraagt hij naar Gods naam en die luidt dan:
“Ik zal er zijn.” Zo geeft het verhaal een beeld van een God die handelt in
de geschiedenis en die in de toekomst zal handelen. Voor die tijd een
nieuw godsbeeld en dit nieuwe godsbeeld heeft als consequentie dat de
toekomst open is. We hoeven ons niet neer te leggen bij de gang der
dingen die nu eenmaal zijn zoals ze zijn, maar er is verandering mogelijk.
De bestaande orde kan anders worden. Slavernij is niet een
onvermijdelijke toestand en supermachten zijn niet onneembaar. We
kunnen niet veranderen wat er gisteren gebeurd is maar we kunnen wel
veranderen wat er morgen gebeurt door de keuzes die we vandaag
maken.

Maar bij het woord God moeten we niet denken aan een God die ingrijpt
in de geschiedenis als een grote regisseur, maar aan een kracht die in en



door mensen werkt. Mensen worden opgeroepen om op te staan en om
dingen te veranderen.

Wanneer we zo de Bijbelverhalen lezen blijken ze dus niet krankjorum te
Zijn maar over ons en over onze maatschappij te gaan en kunnen we er
nog een heleboel uit leren.

Marijke Kwant

Ondanks dat we nog steeds rekening moeten houden met de Corona
maatregelen, willen we als kerk toch onze activiteiten zo goed en zo
kwaad als dat gaat weer oppakken.

Daarom wordt op

zondag 20 september de Startzondag gehouden.

Een feestelijke dienst waarin er door de KiA afscheid genomen gaat
worden van een paar kinderen die naar de middelbare school gaan, nl.
Maruska Jirout, Frederique van Leeuwen en Timo Lamme.

Pascal van de Velde zal op trompet medewerking aan de dienst verlenen.
Na de dienst zal er nog gelegenheid zijn om met elkaar een kopje koffie
te drinken met iets lekkers erbij. Omdat we met wat meer aanwezigen
hopen te zijn zal er zowel in de zaal als in de kerkzaal koffie gedronken
kunnen worden.

Het thema van de dienst is: Het goede leven
Hierbij komen vragen op als: wat is het goede leven in het algemeen en
wat is het voor ons? In de eerste Psalm wordt dit goede leven beschreven:

Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.



Hierdoor geinspireerd ontstond het plan om in
de kerk een boom te zetten, waaraan wij als
gemeente blaadjes kunnen hangen. leder
gemeentelid wordt uitgenodigd op een
blaadje te schrijven wat voor haar of voor hem
het goede leven inhoudt.

De kinderen van de Kids in Action zullen dan
in de Startdienst deze blaadjes verzamelen,
voorlezen en vervolgens in de boom hangen.
Mocht u niet bij de dienst aanwezig zijn dan
kunt u wat voor u het goede leven inhoudt,
doormailen naar predikant@oudshoornsekerk.nl of naar
scriba@oudshoornsekerk.nl. Dan zal dit ook op een blaadje in de boom
gehangen worden.

Ook het Kringwerk zal weer van start gaan alleen nu niet meer bij de
deelnemers thuis, maar in de zaal van de kerk, omdat we ons daar goed
aan de RIVM richtlijnen kunnen houden.

De Gesprekskring, waarin we met elkaar een boek lezen en bespreken,
komt maandelijks bij elkaar en gaat van start op woensdag 28 oktober van
14 — 16 uur.

We gaan dan van start met het lezen van het boek “Angst voor de mythe”
geschreven door Arne Jonges.

Bij de Kring Samenspraak gaan we met elkaar in gesprek over wat ons
bezig houdt. Dit kunnen geloofsvragen zijn en ook vragen die we in ons
dagelijks leven tegenkomen. Deze kring komt om de maand bij elkaar en
zal weer starten op woensdag 14 oktober.

Hebt u belangstelling om aan €én van deze kringen deel te nemen dan
bent u van harte welkom.

Met de Ontmoetingsochtend zijn we in juli weer gestart en ook in het
najaar hopen we boeiende sprekers uit te kunnen nodigen. Op de eerste
woensdag van oktober, 7 oktober, komt er trouwens geen spreker, maar
een musicus, nl. Simon Stelling. Hij zal weer een aantal mooie stukken
voor ons op het orgel spelen.

ledere 1° woensdag van de maand in de zaal van de kerk! ledereen is van
harte welkom.
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Beroepingswerk

Zoals inmiddels bij u bekend is, gaat onze predikant, ds. Marijke Kwant
volgend jaar mei met emeritaat. Haar afscheidsdienst zal 1°¢ pinksterdag
zijn.

Dat brengt met zich mee dat wij op zoek moeten naar een nieuwe
predikant. En dat betekent: veel werk.

Er moet eerst een profielschets worden gemaakt voor de te beroepen
predikant. Wij hebben u, bij de weekbrief, de eerste versie toegestuurd.
Daar zijn erg veel reacties op gekomen vanuit de gemeente. Normaal
gesproken hadden we u uitgenodigd voor een gemeente-avond om daar
uw reacties te horen. Vanwege de corona was dat niet mogelijk. Het is dan
ook ontzettend fijn te ervaren dat zoveel gemeenteleden hebben
gereageerd. Dat kunnen we vertalen naar: veel betrokkenheid bij elkaar
en de kerk, 00k in deze coronatijd. En daar mag u best trots op zijn.

Vanuit de kerkenraad is een zogeheten “kerngroep” samengesteld die de
eerste stappen moet zetten. De kerngroep is bij elkaar geweest en heeft
al uw reacties kunnen meenemen naar de definitieve versie van de
profielschets. Deze zal eerst aan de kerkenraad worden voorgelegd en na
goedkeuring zal hij met de weekbrief worden meegezonden.

Vervolgens heeft de kerngroep de overige, verplichte, stukken gemaakt:
Beschrijving burgerlijke gemeente Alphen aan den Rijn

Beschrijving wijkgemeente van bijzondere aard Oudshoornsekerk
Beschrijving van de positie van de Oudshoornsekerk

Ook dit zal allemaal eerst aan de kerkenraad ter goedkeuring worden
aangeboden.

Dan zal er een beroepingscommissie gevormd gaan worden. Hoe e.e.a.
vorm gaat krijgen laten we u via de weekbrief weten.

Tot zover de stand van zaken.

Kerngroep beroepingscommissie
Arian Stijf

Anja Baerveldt

Maartje Hesseling



Waar staan we in deze tijd?

In de vorige uitgave van Kerk In Uitvoering sloot ik af met onderstaande
zin: “Maar ik heb wel de hoop dat dit “resetten” van onze wereld er voor
gezorgd heeft dat we wat meer bij de basis blijven: de verbinding met de

medemens.”

Als ik nu terugkijk op de afgelopen periode, kan ik alleen maar zeggen:
“het is ons gelukt!”

Er ontstonden onderling bellijnen, er werden kaarten naar elkaar gestuurd,
er waren mensen die dagboekverhalen verstuurden.

Het was hartverwarmend.

Door de input voor de weekbrief bleven we van elkaars wel en wee op de
hoogte en hoorde u misschien zelfs wel méér of andere verhalen dan die
u normaal gehoord zou hebben.

Daarnaast was/is er een grote groep vrijwilligers die het onmogelijke,
mogelijk probeerden/proberen te maken. Wat zouden wij moeten zonder
al onze vrijwilligers. Zij verdienen zeker een pluim, daarom: dank voor al
jullie inzet.

Hoe onze toekomst eruit gaat zien weten we niet. De corona zal nog onder
ons blijven en we zullen andere manieren vinden om in contact te blijven
met elkaar.

Het is fijn dat we de wekelijkse kerkdienst weer kunnen vieren, zij het in
aangepaste vorm. We missen het zingen, maar ik weet niet hoe het met u
is, het lijkt wel of de tekst van de liederen meer binnen komt als je ze
meeleest, dan wanneer je ze zingt.

We kunnen weer koffiedrinken en elkaar, zij het op gepaste afstand,
ontmoeten. Veel van onze terugkerende activiteiten kunnen weer worden
opgepakt.

Kortom: we zijn dus heel goed in staat gebleken de situatie te accepteren
en ons aan te passen. Kijk ik dan naar mijn beginzin: dan hebben we onze
verbondenheid met elkaar behouden.

Kort voordat de vorige KIU uitkwam hadden wij als kerkenraad een
zogenaamde “heidag”. Daarin zijn mooie ideeén naar voren gekomen
waaronder een idee van Anja Baerveldt:

“Onlangs bedacht ik me dat het leuk zou zijn om een activiteit in het leven
te roepen voor gemeenteleden en belangstellenden in de leeftijd tussen
30-60 jaar: Hoe leuk zou het zijn om met elkaar van gedachten te wisselen
en te verbinden tijdens een hapje en een drankje?

Dat heet: “het nuttige met het aangename combineren”.



Uiteraard zijn kinderen daarbij van harte welkom, dus daar hoeft u het niet
voor te laten.

Je zou je kunnen voorstellen dat iedereen iets maakt en meeneemt om te
eten, 6f het wordt in die mooie nieuwe keuken in de kerk klaargemaakt.
We eten gezamenlijk, de kinderen hebben daarna hun eigen programma
en de volwassenen gaan met elkaar in gesprek over een boeiend.
onderwerp (en dat kan van alles zijn).”

Uiteraard zijn we daar, weer door de Corona, nog niet aan toe gekomen.
Maar hoe lijk zo hou zijn als u er eens over nadenkt en uw suggesties of
opmerkingen alvast deelt met Anja?

Zo kan er alvast iets in de “steigers” gezet worden. Als de situatie het dan
toelaat kan er gelijk gestart worden.

En toen kwam de zomer....

En de kracht was er nog steeds
Ondanks alles

Ondanks het virus

Ondanks de angst

Ondanks de dood

leerde iedereen

de kracht van het leven...

Maartje Hesseling




Een update van het College van Kerkrentmeesters

Soms lijkt het of de tijd stil staat. Maar het is inmiddels al weer september
2020 en tijd om u te informeren over de werkzaamheden van (en nhamens)
het College van Kerkrentmeesters in het afgelopen jaar.

Net toen we feestelijk onze nieuwe achterzaal wilden openen, kwam het
land tot stilstand wegens het coronavirus. Hierdoor hebben wij helaas de
zaal niet ‘officieel’ kunnen openen. Maar waarschijnlijk heeft u de nieuwe
zaal al wel gezien en hier weer koffie gedronken en mensen ontmoet.

De komende periode proberen wij zoveel mogelijk de draad weer op te
pakken en zullen de vaste activiteiten zoveel mogelijk weer gepland
worden.

Vanwege de crisis blijven helaas ook veel inkomsten uit de exploitatie
achterwege. Gelukkig hebben veel mensen collectegelden overgemaakt
op onze bankrekening, waardoor deze inkomsten wel op peil zijn
gebleven.

Wat de uiteindelijke impact op onze financiéle situatie is, kunnen we nog
niet zeggen. Er vinden inmiddels weer meer evenementen plaats, maar
sommige evenementen zijn uit- of afgesteld. Pas aan het einde van het
jaar kunnen wij definitief de balans opmaken.

Maar er is de afgelopen periode meer gedaan.

Vorig jaar is begonnen aan een aantal reparaties aan het Hess-orgel. En
de afgelopen periode zijn deze reparaties afgerond. Een aantal problemen
met het orgel zijn hiermee verholpen en de geluidskwaliteit is weer op
niveau.

Daarmee zijn wij er nog niet, want het is gebleken dat het orgel veel te
liden heeft onder het binnenklimaat (met name de te lage
luchtvochtigheid) van ons kerkgebouw. De komende periode zullen wij
hier dus druk mee aan de slag moeten.

Ook heeft u misschien gemerkt dat zowel de buitenverlichting als de
verlichting in de kerkzaal is vervangen. De buitenverlichting had al ruime
tijd last van uitval, terwijl de verlichting in de kerkzaal slecht te dimmen
was.

In beide gevallen zijn nu duurzame led-lampen geinstalleerd, waar wij
langere tijd mee vooruit hopen te kunnen.

Voor de komende periode wordt het terras naast de achterzaal aangelegd
(de stenen zijn inmiddels geleverd) en ook de consistorie zal nog voorzien
worden van een nieuw laagje verf.

Gelukkig zijn daarmee voor de komende periode de grote projecten
afgerond. Ons college zal zich dus kunnen richten op het meerjarenplan
voor de komende periode.

10



In de komende periode zijn er nog uitdagingen genoeg. Hierboven is al
het binnenklimaat in combinatie met het orgel genoemd. Maar ook het
financieel gezond houden van onze gemeente, door het verhogen van
iInkomsten uit exploitatie is een belangrijk aandachtspunt.

Wijziging bankrekeningnummer  van het College van
Kerkrentmeesters

U heeft in de weekbrief en het kerkblad al kunnen lezen, dat de
kerkrentmeesters een andere bankrekening gaan gebruiken. En
misschien vraagt u zich af, waar is dit voor nodig.

Op dit moment heeft ons College bankrekeningen bij de ING en bij de
ABN-AMRO. De rekening bij de ING werd gebruikt voor binnenkomende
gelden, en van de rekening bij de ABN-AMRO werden de uitgaven
betaald.

Als college zoeken wij continue naar mogelijikheden om kosten te
besparen, en de kosten van het betalingsverkeer nemen langzaam maar
zeker toe. Dat was voor ons reden om te proberen het aantal
bankrekeningen terug te brengen. Wij hebben er uiteindelijk voor gekozen
om de rekening bij de ABN-AMRO aan te houden en de ING-rekeningen
op te zeggen.

Natuurlijk waren wij ons er van bewust dat u al jarenlang uw gaven
overmaakt op onze ING-rekening. En dus vragen wij u om een extra
inspanning om uw overboekingen om te zetten naar de ABN-AMRO
rekening.

Vanwege de kosten is gekozen voor de ABN-AMRO rekening. De kosten
van de ABN-AMRO rekening zijn een vast bedrag van €12,75 per maand,
ongeacht het aantal transacties.

De ING-rekening heeft een gemengd tarief, waardoor de bankkosten bij
de ING fors hoger uit dan bij de ABN-AMRO. Het overzetten van alle
betalingen naar de ING-rekening zou de kosten nog verder laten oplopen.
Als college zijn wij ons er zeker van bewust, dat wij u met extra werk
opzadelen door het wijzigen van het bankrekeningnummer. Maar wij
hopen dat u hier begrip voor heeft, gezien de oplopende kosten.

Voor de volledigheid: Het bankrekeningnummer van het College van
Kerkrentmeesters is NL 39 ABNA 0892 8486 77, t.n.v. Ned.Herv.Gem.
van Oudshoorn

Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Arian Stijf
Ouderling-Kerkrentmeester
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Kerkenverdriet

In augustus hebben Maartje en ik een mooi boottochtje gemaakt door een
deel van het Groene Hart. We vertrokken uit Nieuwkoop over de
Noordplas naar de Woerdense Verlaat en passeerden het sluisje om op
de Kromme Mijdrecht te geraken. Schilderachtige dijkhuisjes, molens,
boerderijen van verschillende omvang en ouderdom, het was prachtig. We
bedienden enkele bruggetjes zelf en werden verrast door een op afstand
bediende dubbele ophaalbrug die gedurende onze doortocht plus 5
minuten open bleef staan. Grimmig kijkende fietsers die geen anderhalve
meter afstandsverplichting bleken te voelen en een ronkende tractor met
een chagrijnig jochie van 15 met een petje dat achterstevoren op zijn
hoofd stond. Geweldig stukje klein leed. Na nog een brug en een sluisje
kwamen we op de Amstel en voeren we langs De Kwakel en
Vrouwenakker, Bilderdam, Leimuiden en Oude Wetering en belandden we
op het Braassemermeer. Van daaruit over de Heijmans Wetering naar de
Oude Rijn en langs de Oudshoornse Kerk, door het Alphense centrum
naar Zwammerdam, de Ziende op, sluisje door en weer terug op de
Nleuwkoopse Plassen. De woorden van Marsman zijn niet helemaal van
toepassing: “denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door
eindeloos laagland gaan”. Daarom mijn eigen variant bedacht: “denkend
aan het Groene Hart zie ik sloepjes door alle slootjes varen’. Maar goed,
terug naar het verhaal: Geen otters gezien en ook geen André van Duin
en Jannie Bakgraag, wel een paar prachtige purperreigers, visdiefjes,
hazen en rietzangers. Wat is ons Groene Hart toch mooi! Maar tijdens ons
ontspannen tochtje van om en nabij de 8 vaaruren is me iets opgevallen.
Langs de route hebben we veel en vooral kleine kerken zien staan. Het
raakte me dat de meeste van deze kerkjes leegstaan of een andere
bestemming hebben gekregen. En een onnoemelijk aantal zal inmiddels
wel zijn gesloopt en er is geen spoor meer van ze te vinden. In vroeger
tjden waren de kerkjes van grote waarde in de buurtschappen en
gehuchten, maar hun rol lijkt uitgespeeld. Ik moet zeggen, nostalgie ligt op
de loer bij deze signalering, ik voelde me enigszins verdrietig om deze
ogenschijnlijke godverlatenheid waar te nemen. Alle mijlpalen in
mensenlevens werden beleefd en kregen aandacht in de kerken waar het
merendeel van een buurt naartoe ging. Dopen, trouwen, herdenken en
begraven, iedereen beleefde het veel nadrukkelijker mee dan nu het geval
iIs. Maar laten we niet voorbijgaan aan de onverkwikkelijke ruzies en
ordinaire machtsspelletjes die in al deze buurtschappen ongetwijfeld en
juist rondom de kerkelijke hotspots voorkwamen. Beerputten genoeg,
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reken daar maar op, niets menselijks was ook in vroeger tijden al de
kerkelijken vreemd. De roddelpraktijken en volkse twisten in tijJden dat de
kerken nog aanzien hadden kunnen hoogstwaarschijnlijk wedijveren met
wat we nu op de social media zien. Om met de Prediker te spreken: niets
nieuws onder de zon, wat is, is reeds lang geweest, of, wat meer
nieuwtestamentisch: oude wijn in nieuwe zakken. Het is dan ook
fantastisch dat er nog kerkgebouwen met een mooi orgel zijn die hun
uiteraard wat bescheiden rol nog steeds spelen. De gebouwen die nog in
gebruik zijn, zijn eigenlijk extra waardevol te noemen. Immers, hoe je het
ook wendt of keert, we moeten wel leven met de vraag hoelang het
financieel nog te doen is om door te gaan. Laten we daarom ons best
blijven doen om als trotse wijkgemeente met een bijzonder monument een
tijdloos baken te zijn waar mensen kunnen luisteren, delen en genieten.

Ad Hesseling
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Wie was Burgemeester L. Kalkoven?

In een vorige uitgave van “Kerk in Uitvoering” stond een bijdrage van Wim
de Jeu over de luidklok van de Oudshoornsekerk. Hij schrijft daarin dat
deze klok in 1835 geschonken werd door burgemeester L. Kalkoven.
Maar wie was deze goede gever eigenlijk? Voor enkele gemeenteleden is
hij waarschijnlijk geen onbekende, maar voor velen wel, dus ben ik maar
weer op onderzoek uit gegaan.

Zoals men waarschijnlijk wel weet is Oudshoorn tot 1 januari 1918 een
zelfstandig dorp met een eigen burgervader geweest, waarvan de grens
liep tot aan het riviertje de Aar. Aan de overzijde begon de gemeente
Aarlanderveen.

Leendert Kalkoven (1768-1848) stamde uit een vooraanstaande, niet
onbemiddelde Oudshoornse familie.

In de Franse tijd (1795-1813) had hij de functie van schout, later “Maire”
(Frans voor “burgemeester”) en was hij tevens secretaris van Oudshoorn
en de Gnephoek.

Tot 1795 was de schout van Oudshoorn eigenlijk de vertegenwoordiger
van de meestal afwezige Ambachtsheer. In 1825 verdween de naam
“schout” en werd het “burgemeester”.

Het is duidelijk dat de heer Kalkoven, nadat de Fransen verdreven waren,
gewoon in functie is gebleven.

Maar wat betekende hij nu voor de kerk van Oudshoorn? Welnu, hij was
een tijdlang president-kerkvoogd ( dus in de huidige terminologie:
voorzitter van de kerkrentmeesters). In die hoedanigheid schonk hij in
1835 de nieuwe luidklok die we nu nog dagelijks kunnen horen. Deze
verving de oude die het bijna 200 jaar had volgehouden, maar waar toen
een barst in was gekomen, zoals beschreven door Wim de Jeu.

Maar hij schonk in 1843 aan de kerkelijke gemeente ook nog eens twee
zilveren avondmaalsbekers! Als het avondmaal wordt gevierd staan er op
de avondmaalstafels altijd vier zilveren bekers. Twee er van zijn in 1685
geschonken door Maria de Vlaming van Oudshoorn, de erfdochter van de
stichter van de Oudshoornsekerk, Cornelis de Vlaming van Oudshoorn.
De andere twee komen dus van burgemeester/president-kerkvoogd
Leendert Kalkoven. Het aardige is dat deze ouder zijn dan die van Maria:
ze stammen beide nl. uit de eerste helft van de 17e eeuw!

Overigens: de Kalkovenweg, die loopt vanaf de Churchilllaan tot aan de
Jeltie de Bosch Kemperstraat, is naar hem genoemd en niet naar de
kalkovens die aan de Oudshoornseweg hebben gestaan, ongeveer
halverwege Groenoord en de Churchilllaan.

Roel Bos
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Automatiseren

Begin jaren 90 van de vorige eeuw vroeg ik mij af of het voor mij, gezien
mijn leeftijd, nog zin had om met een computer te gaan werken.

Mijn beroepsvereniging, KNMT, vroeg mij: “Wat gaat er met uw
tandartspraktijk gebeuren als u met pensioen gaat?”

“Mijn dochter studeert tandheelkunde”, antwoordde ik.

“‘Dan had u vorig jaar al begonnen moeten zijn”, was hun antwoord.

Oké dan. Maarr ...... er waren drie systemen wist ik uit mijn studiekring.
Er waren twee computerfreaks die elke vergadering uitwisselden wat weer
niet goed ging. En bij een derde collega, die geen idee had hoe het werkte,
functioneerde zijn systeem wel. Dat systeem voerden wij tot volle
tevredenheid in.

Op den duur leerden wij daar interessante analyses mee uitvoeren. Eén
daarvan was een grafiek. Daarmee kon je de leeftijdsopbouw per tandarts
van jouw patiéntengroep laten zien. En wat bleek; de piek, het grootste
aantal patiénten, lag bij mijn leeftijd. En bij Jacquelines patiénten lag de
piek bij haar leeftijd. En dat was voor alle collega’s zo. Dat was vanzelf zo
ontstaan, we hebben onze patiénten altijd zelf laten kiezen.

Nu zou ik wel eens willen weten hoe dat bij predikanten ligt. Zit
bij onze kerkleden de piek bij de leeftijd van Marijke Kwant?
En als dat zo is moeten we daar dan te zijner tijd rekening mee houden?

Jan Vroege
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Concerten Stichting Cornelis de Vlaming in de Oudshoornse Kerk
De Culturele Stichting Cornelis de Vlaming organiseert jaarlijks een
fantastische serie concerten in de Oudshoornse Kerk. Dankzij deze
stichting hebben al vele bijzondere en vaak beroemde musici acte de
présence gegeven in de al even bijzondere akoestiek van de kerk.

Het programma voor het seizoen 2020-2021 ziet het er als volgt uit

27 september 2020 - Fancy Fiddlers (let op: zondagmiddag)

22 oktober 2020 - Lenneke Ruiten

19 november 2020 - Hexagon Ensemble

21 januari 2021 - Combattimento

04 februari 2021 - Hollands Vocaal Ensemble

18 maart 2021 - Wendy Roobol

22 april 2021 - Ciconia Consort met medewerking van

Herman Pley

Het openingsconcert van het seizoen 2020-2021 begint met de Fancy
Fiddlers op zondagmiddag 27 september a.s. (aanvang 14.30 u). De
overige concerten vinden plaats op de donderdagen en beginnen om
20.15 uur. Uitgebreide informatie vindt u op de website:
www.cornelisdevlaming.nl

Toegangskaarten kosten € 21,00 per persoon inclusief een consumptie.
Per concert zijn maximaal 100 kaarten beschikbaar en kunnen uitsluitend
via de volgende adressen worden besteld:

-via de website: www.cornelisdeviaming.nl of

-via de website: www.theatercastellum.nl of

-via de mail: penningmeester@cornelisdeviaming.nl

Losse kaartverkoop aan de zaal is om
veiligheidsredenen dit seizoen niet mogelijk. Om de
concerten veilig te kunnen laten plaatsvinden zullen de
Corona-maatregelen van het RIVM e/o de overheid
strikt worden gevolgd. De Oudshoornse Kerk is zo
ingericht dat aan de voorgeschreven maatregelen wordt
voldaan.

16


https://evorepro.us12.list-manage.com/track/click?u=a4521544a0de30e36e8072707&id=bb107d5325&e=661ab16644

Vrijzinnige Studiekring Oudshoornse Kerk
Het programma voor het seizoen 2020-2021 ziet er als volgt uit:

seizoen 2020-2021.:

24 september Bommel en de Bijbel door Klaas Driebergen

29 oktober Herfst in volle glorie door Leo Brand.

26 november  De werelden van Jan Steen door Sophie Oosterwijk
17 december  Kerstviering

28 januari Hallo, is daar iemand? de speurtocht naar buitenaards
leven door Milo Grootjen

25 februari Humor en geloof door Dick Peters

25 maart Langs de Rijn door Arjan van 't Riet

29 april Jaarvergadering/afsluiting seizoen

De bijeenkomsten vinden plaats op de donderdagen van 20.00 tot 22.00
uur in de achterzaal van de Oudshoornse Kerk. Om de bijeenkomsten
veilig te kunnen laten plaatsvinden zullen de Corona-maatregelen van het
RIVM e/o de overheid strikt worden gevolgd. De achterzaal Oudshoornse
Kerk is zo ingericht dat aan de voorgeschreven maatregelen wordt
voldaan. Per avond zijn maximaal 32 plaatsen beschikbaar. Als er meer
bezoekers komen dan wijken we uit naar de kerk.

Contributie voor het seizoen 2020-2021 bedraagt € 20,00 per persoon.
Niet leden betalen voor een lezing € 5,00 per persoon. Heeft u
belangstelling om lid te worden van de Vrijzinnige Studiekring of wilt u
meer informatie dan kunt u mij benaderen via: 06 20746122 of per email:
vrijzinnigestudiekring@oudshoornsekerk.nl

Loes Marcin (secretaris)
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Stichting Vriendenkring Oudshoornse Kerk

correspondentieadres:

p/a Oudshoornseweg 90

2401 LC Alphen aan den Rijn
secretaris.vk@oudshoornsekerk.nl

IBAN: NL83 ABNA 0830167358

Door het coronavirus zijn alle activiteiten, waaronder de opening van de
nieuwe achterzaal op 14 maart, een lunchconcert op 28 juni en open
monumentendag op 12 september, niet doorgegaan. Helaas weet ik niet
of het dit jaar nog gaat gebeuren. Ik houd u op de hoogte als we meer
weten. Kijk ook vooral op de website van de Oudshoornse Kerk.

Toch komt een en ander langzaam weer op gang. De concerten van de
Culturele Stichting Cornelis de Vlaming vinden weer plaats in de
Oudshoornse Kerk. Het openingsconcert door de Fancy Fiddlers vindt
plaats op 27 september a.s. aanvang 14.30 uur in de Oudshoornse Kerk.
Ook de Vrijzinnige Studiekring heeft de lezingen weer opgepakt. De 1°¢
lezing ‘Bommel en de Bijbel' door Klaas Driebergen vindt plaats op 24
september aanvang 20.00 uur in de achterzaal van de kerk. De
vernieuwde achterzaal is van alle gemakken voorzien, alsmede een goede
ventilatie. Meer activiteiten betekent ook meer inkomsten en dat komt ten
goede aan de investeringen en onderhoud.

De Oudshoornse Kerk staat er mooi bij, omdat steeds het nodige
onderhoud wordt uitgevoerd. In 2019 zijn herstelwerkzaamheden aan een
glas in loodraam uitgevoerd en ook herstelwerkzaamheden aan het dak.
Dit jaar vindt op advies van Monumentenwacht regulier onderhoud plaats.
Daarnaast vindt er ook een restauratie aan de klokkentoren plaats en zijn
er onderhoudswerkzaamheden aan het Hess-orgel .

Een mooi monument in stand te houden vereist een voortdurende
alertheid en zorg en kan alleen slagen met behulp van giften of uitbreiding
van donateurs. Het is echt van groot belang om voldoende gelden te
kunnen genereren voor het in stand houden van dit monumentale
kerkgebouw.

Indien u ook van mening bent dat goed onderhoud, nu en in de toekomst,
van belang is, word dan donateur. De Stichting Vriendenkring zou graag
het gebouw kwalitatief in orde aan de toekomst willen doorgeven. Zij wil
het gebouw, dus niet de religie, méér in de belangstelling brengen van een
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groter publiek. Ik doe hierbij dan ook een dringende oproep aan
gemeenteleden die nog geen lid zijn van de stichting om zich aan te
melden voor minimaal € 25.- per kalenderjaar. Uw bijdrage komt zeker ten
goede aan het monumentale pand. Als u zich opgeeft als donateur voor
het minimale bedrag ad € 25,- per jaar (meer mag ook natuurlijk) dan
ontvangt u van ons een kleurrijke en bruikbare attentie.

U kunt donateur worden door uw bijdrage over te maken op
rekeningnummer NL83 ABNA 08301673 58 t.n.v. Stichting Vriendenkring
Oudshoornse Kerk o.v.v. van uw naam/adres. Wilt u meer informatie
verwijs ik u naar de website van de Oudshoornse Kerk onder ‘informatie’
ziet u de link naar de stichting of neem contact op met Loes Marcin,
secretaris Stichting Vriendenkring.

Heeft u iets bijzonders te vieren. Wellicht een idee voor een familiedag of
een personeelsuitie. Neem voor meer informatie contact op met de
kosters. En heeft u nog iets te vieren in de trant van een receptie: denk
dan aan onze vernieuwde achterzaal. Ook wil ik de familie/rouwkamer
nogmaals onder uw aandacht brengen. De kosters van de kerk kunnen u
hierover uitgebreid informeren. U kunt de achterzaal bewonderen als u
naar de website gaat van de Oudshoornse Kerk.

Wim v.d. Kwaak, voorzitter
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Hof van Eten

Wanneer mogen we weer? Wanneer zien we elkaar weer? Ik mis de
gezelligheid en het gezamenlijk eten. Allemaal vragen waarop wij als
werkgroep nog geen definitief antwoord konden geven. Tja, in februari
waren we voor het laatst bij elkaar. Vanaf maart geen bijeenkomsten meer
vanwege de Corona-virus.

Maar..... onlangs zijn wij als werkgroep bij elkaar geweest. We willen ook
zo graag beginnen, maar het moet wel kunnen. We kunnen als werkgroep
geen risico’s nemen. Dus we hebben goed nieuws met de nodige
restricties.

We starten op 21 oktober a.s. (onder voorbehoud) maar met een iets
kleinere groep aan deelnemers. Maximaal 23 gasten kunnen we
ontvangen. Dat betekent met ons als werkgroep erbij 28 personen.

We houden afstand en de leden van de werkgroep bedienen u op deze
avond. Er mag niet door elkaar heen gelopen worden. Het uitserveren
gebeurt ook door de leden van de werkgroep. En op gepaste afstand.

Dus als 21 oktober a.s. definitief doorgaat kunt u zich bij mij aanmelden.
Doe dat nog niet te vroeg maar bijvoorbeeld vanaf 16 oktober.

Voor elke maaltijd wordt (ongeacht het gerecht) € 6,00 berekend en dat is
inclusief wijn of sap en we sluiten af met koffie of thee.

Loes Marcin, gastvrouw/penningmeester Hof van Eten
e-mail: .marcin@tiscali.nl of telefoon: 06 20746122

\L o
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De kerkdiensten in de Oudshoornse Kerk (aanvang 10.00 uur) met
als predikant

U bent van harte welkom in de kerkdiensten. We houden ons nog steeds
aan de 1,5 meter afstand van elkaar (uiteraard mogen echtparen naast
elkaar zitten) en aan het reserveringssysteem. Voor de kerkdiensten kunt
u zich per week, tot zaterdagochtend 12.00 uur bij de scriba opgeven per
mail of telefoon: scriba@oudshoornsekerk.nl telefoon: 06-23189584.

De kerkdiensten kunt u ook online volgen

-live of achteraf luisteren via Kerkomroep.nl of

-live of achteraf kijken op het youtube kanaal van de Oudshoornse Kerk.
Zie hiervoor de website: www.oudshoornsekerk.nl

13 sep ds. L. Kromhout

20 sep ds. M.M. Kwant Startzondag/ontmoetingszondag

27 sep ds. M.M. Kwant Preek van de Leek

04 okt ds. M. Opgelder

11 okt ds. M.M. Kwant Herfstdienst/ontmoetingszondag

18 okt ds. C. Dahmen

25 okt ds. M.M. Kwant Heilig Avondmaal

01 nov ds. M. Wassenaar

08 nov ds. M.M. Kwant Opa/oma dienst

15 nov ds. J. Delhaas

22 nov ds. M.M. Kwant Laatste zondag van het kerkelijk jaar/
ontmoetingszondag

29 nov ds. M.M. Kwant 1°¢ Advent

06 dec hr. B. Lautenslager  2° Advent

13 dec ds. P. van Dijk 3¢ Advent/ontmoetingszondag

20 dec ds. M.M. Kwant 4° Advent

24 dec ds. M.M. Kwant Kerstnachtdienst

25 dec ds. M.M. Kwant Kerst

27 dec ds. D.C. Peters

U weet het inmiddels al... na afloop van de kerkdienst is er gelegenheid
om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.

21


http://www.oudshoornsekerk.nl/

Belangrijke adressen

Kerkgebouw
Oudshoornse Kerk
tevens postadres

Oudshoornseweg 90,
2401 LC Alphen aan den Rijn
tel. 0172 243088

Predikant mw. ds. M.M. Kwant
Cortenhoeve 34, 2411 JN Bodegraven
tel. 06 15311943; 0172 652114
e-mail: predikant@Oudshoornsekerk.nl
Voorzitter mw. J. Verleng-Kool,
Kerkenraad Tjalk 8, 2401 NC Alphen aan den Rijn

tel. 0172 432747; 06 13371358
e-mail: praeses@Oudshoornsekerk.nl

Scriba / ouderling

mw. M. Hesseling-Kuijpers

Elzekrulzoom 5, 2403 SJ Alphen aan den Rijn
tel. 06 23189584

e-mail: scriba@Oudshoornsekerk.nl

Wijkouderling

mw. J. Verleng-Kool,

Tjalk 8, 2401 NC Alphen aan den Rijn
tel. 0172 432747; 06 13371358

e-mail: pastoraat@QOudshoornsekerk.nl

Wijkouderling

mw. G.E.J. Zondervan-Verbeek

Hazelaarstraat 8, 2404 VR Alphen aan den Rijn
tel. 0172 479190

e-mail: pastoraat@Oudshoornsekerk.nl

Jeugdouderling

mw. A. Speekenbrink-Blonk
Grevelingen 27, 2401 DR Alphen aan den Rijn
tel. 0172 419884

Wijkouderling en
Ambstdrager voor
verpleeghuis
Oudshoorn

mw. F.C.M. Roeland
Klaverhof 19, 2403 XA Alphen aan den Rijn
tel. 0172 431629

Voorzitter College
Kerkrentmeesters

dhr. H.J. Bons

Polderpeil 372, 2408 SG Alphen aan den Rijn
tel. 0172471312

e-mail: kerkrentmeester@QOudshoornsekerk.nl
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Ouderling-

dhr. A. Stijf

Kerkrentmeester Watermunt 53, 2408LS Alphen aan den Rijn
tel. 0172 443813
e-mail: kerkrentmeester@Oudshoornsekerk.nl
Ouderling- mw. H.E. van der Waal-Bruggeman
Kerkrenrmeester Azielaan 463, 2408 H zAlphen aan den Rijn

tel. 0172 420662
e-mail: kerkrentmeester@Oudshoornsekerk.nl

Penningmeester-
ouderling

dhr. A. Stijf

Watermunt 53, 2408LS Alphen aan den Rijn
tel. 0172 443813

e-mail: kerkrentmeester@QOudshoornsekerk.nl

Adviseur

dhr. W.P.C. Tuijn

Barnsteenstraat 97, 2403 BX Alphen aan den Rijn
tel. 0172 414074

e-mail: kerkrentmeester@Oudshoornsekerk.nl

Diaken

dhr. W. van der Eijk

Hogeveenseweg 47, 2731 LB Benthuizen
tel. 06 28972119

e-mail: diaconie@OQOudshoornsekerk.nl

Diaken

mw. A.J. Baerveldt-Karsemeijer,

Tarthorst 44, 2402 LN Alphen aan den Rijn,
tel. 0172 444771

e-mail: diaconie@QOudshoornsekerk.nl

Penningmeeester
Diaconie

dhr. L.W. van Marsbergen

Hofzichtstraat 21, 2406 XT Alphen aan den Rijn

tel. 0172 473414

e-mail: diaconie@OQudshoornsekerk.nl

rekeningnr. NL 85 RABO 0373 7387 49 tnv Diaconie
Oudshoornse kerk.

Ledenadministratie

mw. L. Marcin

Valeriusplein 376, 2402 TW Alphen aan den Rijn
tel. 06 20746122

e-mail: ledenadministratie@oudshoornsekerk.nl

Stichting
Vriendenkring
Oudshoornse Kerk

dhr. W. van der Kwaak (voorzitter)

Valeriusplein 166, 2402 TR Alphen aan den Rijn

tel. 06 43422874

e-mail: kwaakwim@gmail.com

rekeningnr. NL 83 ABNA 0830 1673 58 t.n.v. Stichting
Vriendenkring Oudshoornse Kerk
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Kosters

Coordinatie

en

Verhuur van de kerk

dhr. W. van der Kwaak

Valeriusplein 166, 2402 TR Alphen aan den Rijn

tel. 06 43422874

e-mail: verhuur@QOudshoornsekerk.nl

dhr. A. Paats

Laan der Continenten 42, 2404 WC Alphen aan den Rijn
tel. 06 37478390; 0172 443095

e-mail: verhuur@Oudshoornsekerk.nl

Beheercommissie
Oudshoornse Kerk

dhr. H. van de Meent (voorzitter)

Schuberthof 5, 2402 GH Alphen aan den Rijn

tel. 0172 422399

e-mail: henkvdmeent@online.nl

NL39 ABNA 0892 8486 77 tnv Ned. Herv. Gem. van
Oudshoorn (o.v.v. onderhoud gebouwen)

Organisten

dhr. A.C. Hesseling

Elzekrulzoom 5, 2403 SJ Alphen aan den Rijn
tel. 0172 433365

e-mail: adh@hesrec.nl

dhr. K.J. van Alphen

Westkanaalweg 118a, 2461 GW Ter Aar

tel. 06 54263634

e-mail: kjvanalphen@agmail.com

Coordinatie auto
rijdienst

mw. H.J. van Marsbergen-Hoogeveen
Hofzichtstraat 21, 2406 XT Alphen aan den Rijn
tel. 0172 473414

e-mail: lwmarsbergen@ziggo.nl

Het kerkblad
(administratie en
abonnementen)

dhr. R. Bos

Groenoord 189, 2401 AD Alphen aan den Rijn
tel. 0172 444888

e-mail: waldruf@hotmail.com

Het kerkblad

dhr. K. Tollenaar

(distributie) Piet Heinstraat 43, 2404 AJ Alphen aan den Rijn
tel. 0172 491484
Kerkblad  “Kerken|berichten plaatsen doorgeven aan de predikant

rond Rijn en Gouwe”

website
mailadres
facebook

www.oudshoornsekerk.nl
redactie@oudshoornsekerk.nl
www.facebook.com/deoudshoornsekerk
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Kerk in Uitvoering |mw. A. L. Nooitgedagt-van Nes, redacteur
Westkanaalweg 118b, 2461 GW Ter Aar
tel. 0172 605603

e-mail: a.l.nooitgedagt@xs4all.nl

Ledenadministratie:

Voor alle wijzigingen van persoonlijke aard zoals het in- en uitschrijven als
lid van de Oudshoornse Kerk of als er mutaties zijn, bijvoorbeeld naam-
en/of adreswijzigingen kunt u contact opnemen met mevrouw

L. Marcin, Valeriusplein 376, 2402 TW Alphen aan den Rijn via
ledenadministratie@oudshoornsekerk.nl of telefonisch 06 20746122. Zij is
uw contactpersoon.

Kerkbladadministratie:

Voor het in- en uitschrijven alsmede naam- en/of adreswijzigingen kunt u
contact opnemen met de heer R. Bos, Groenoord 189, 2401 AD Alphen
aan den Rijn of via waldruf@hotmail.com of telefonisch 0172 444888.

Hij is uw contactpersoon voor Het Kerkblad.

Collectemunten

Er zijn 4 kleuren collectemunten met elk een eigen waarde:

Rood € 1,00 Blauw € 2,00

Geel € 5,00 Wit €10,00

De munten zijn vooraf te bestellen bij de penningmeester (A. Stijf), of bij
de kosters. Indien gewenst ontvangt u een factuur, waarmee u de
kosten kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.

U kunt de munten contant kopen bij de kosters. U ontvangt van hen de
munten en een ontvangstbewijs.

Ook kunt u, zoals u gewend bent, het bedrag overmaken op rekening
NL39 ABNA 0892 8486 77 t.n.v. Ned. Herv. Gem. van Oudshoorn,
onder vermelding van “collectemunten” en het gewenste aantal munten.
U ontvangt van de penningmeester een bevestigingsmail, waarna u de
munten bij de kosters kunt afhalen.

De papieren collectebonnen blijven geldig en bruikbaar. Er worden
alleen geen nieuwe bonnen meer gedrukt.
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De zegen van St. Patrick

De Heer zij voor u
om u de juiste weg te wijzen.

De Heer zij naast u
om u in de armen te sluiten en
te beschermen tegen gevaren van links en rechts.

De Heer zij achter u
om u te bewaren voor gemene
aanvallen van anderen.

De Heer zij onder u
om u op te vangen als u dreigt te vallen.

De Heer zijinu
om u te troosten als u verdrietig bent.

De Heer zij om u heen

om u te verdedigen als mensen over u heen vallen.

De Heer zij boven u
om u te zegenen.

Moge God zich over u ontfermen.
nu en altijd.
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